
 
Als ik wist dat je zou komen – 62 - Dorus 

 
Als ik wist dat je zou komen had ik de loper uitgelegd 
Een koppie thee gezet, en de visite afgezegd 
Waarom heb je mij dat niet even verteld 
Een briefie geschreven of opgebeld 
Dan had ik kenne zorrege voor een koekie bij de thee 
En de piepers kennen schillen als je bleef voor het diner 
Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd 
Dan had ik de loper uitgelegd 
 

Mijn allerbeste vriend 
Had een halve ton verdiend 
Maar de belasting had 'ie daar niks van verteld 
En op een goeie dag 
Toen legden zij beslag 
Kreeg hij een klein papiertje op de deur gespeld 
Maar desondanks dat beslag 
Zei mijn vriend toen met een lach 

 
Als ik wist dat je zou komen … 
 

Een kennis in hoge nood 
Die ik wat geld aanbood 
Die zei die zeven piek die heb je morgen terug 
Pas na een maand of acht 
Kwam hij diep in de nacht 
En riep hier is een gulden, en de rest komt vlug 
Ik dacht dat geld komt terecht 
En beleefd heb ik gezegd 

 
Als ik wist dat je zou komen … 
 
Ja, dan had ik de loper uitgelegd 


